
Deze laatste editie van de nieuwsbrief staat geheel in
het teken van kerst. 

Dit schooljaar zijn wij in alle klassen aan de slag

gegaan met de spreuk: “Ik ben van goede wil, omdat...”

U leest hier meer over op pagina 3 en 4.

Natuurlijk hebben wij Kerst ook feestelijk gevierd in de
klassen. Dit jaar niet met een ontbijt of diner, maar
door middel van workshops waar de kinderen
groepsdoorbroken aan hebben deelgenomen. Een
verslag door middel van foto's vindt u vanaf pagina 6.

En wat is Kerst zonder cadeautjes en iets lekkers... Zelfs
daar werd voor gezorgd. U leest het op pagina 3.

KERSTVIERING
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KALENDER JANUARI

VUURWERK

Eerste schooldag 2024
Luizencontrole
Disco ouderraad
Voorleesdagen
Voorleesontbijt
Halve schooldag
MR vergadering

8 jan

19 jan
24-31 jan
24 jan
26 jan

Kindervuurwerk afsteken mag pas vanaf 12
jaar. Kijken mag natuurlijk al met jongere
kinderen. Een paar tips voor de veiligheid

houd minimaal 2 auto's (6 meter)
afstand als je naar vuurwerk kijkt
zet een veiligheidsbril op en eventueel
oorbescherming
alcohol en vuurwerk zijn geen goede
combinatie



kerstfeest
V R O L I J K

nieuwjaar
G E L U K K I G

Het team van BS de Diabolo wenst u een...

en een

Wij zien u graag weer vanaf 8 januari 2024!



Vanuit het
jeugdeducatiefonds hebben

we alle kinderen van onze
school voor de kerst een

boek cadeau kunnen doen.

Groep 1-2: Paw Patrol
Groep 3-4: Disney Wish
Groep 5-6: Bob Popcorn

Groep 7-8: De TikTok
Challenge

Lekker lezen onder de
kerstboom!

De ouderraad zorgde voor een lekkere
versnapering tijdens de kerstviering.

Wafeltjes die de kinderen naar eigen
smaak konden versieren met slagroom,

poedersuiker, hagelslag en vruchtenhagel.
En een lekker pakje appelsap voor de dorst.

Helaas konden we niet buitenspelen
vanwege het gure weer, dus hebben we in

de klassen genoten van al dat lekkers
terwijl we een kerstfilmpje keken.

Dankjewel ouderraad!



Ik ben van goede 
wil, omdat...

Kerst draait natuurlijk om meer dan alleen cadeautjes en
lekker eten. Het gaat ook om samenzijn, elkaar helpen en

het goede willen doen voor een ander.

Daarom hebben wij deze kerstperiode in alle klassen met
onze leerlingen nagedacht over de spreuk:

De kinderen hebben allemaal een klein papieren
kerstballetje versierd en hierop de spreuk afgemaakt.

“Ik ben van goede wil, omdat ik kerst vier met mijn familie.”

“Ik ben van goede wil, omdat ik mijn huisdier heb.”

“Ik ben van goede wil, omdat ik graag anderen help.”

“Ik ben van goede wil, omdat ik wil dat er vrede komt op
aarde.”

“Ik ben van goede wil, omdat ik het beste met 
anderen voor heb.”

KERSTGEDACHTE



VOEDSELBANK
Vanuit de gedachte ‘Ik ben van goede wil...’ wilden wij als school dit jaar

ook een concrete actie ondernemen om anderen te helpen.

We hebben u gevraagd een kleine donatie te doen voor de voedselbank
in de vorm van houdbare voedselproducten.

Met trots hebben we vandaag meerdere volle dozen en
boodschappentassen aan de voedselbank kunnen meegeven.

Bedankt hiervoor!



Groep 1-2
In groep 1 en 2 werden kerstbomen en

kerstballen geknutseld. De kinderen
gingen allemaal met een boekje van

Paw Patrol naar huis.



Groep 
3-4

De kinderen van groep 3 en
4 volgden workshops
kerstkrans maken en

kersthangers van lollystokjes
versieren. Ze kregen (of

krijgen) het boek ‘Disney
Wish’ cadeau.



Groep 5-6
Bij meester Godfried mochten de

kinderen kleien en bij juf Grada
kerstkaarten maken. Aan het eind van

de dag werden de kinderen verrast met
een boek: Bob Popcorn. 



Groep 7-8
Kerstkaarten maken met

foto's, een quiz workshop en
kerstmannetjes knutselen van

wol: groep 7 en 8 waren er
maar druk mee. Aan het eind

van de dag kregen ze het
boek ‘De TikTok Challenge’

cadeau.


